
L E F F I N G E

Wandelen door de polders van Leffinge 

Deze wandeling brengt je door de polders van Leffinge. Het dorp aan het water
ontstond tussen de 5de en 7de eeuw, toen een groep vrije boeren, onder leiding van
een zekere Latfin, zich vestigde op de rug van een dichtgeslibde getijdengeul in het
toenmalige schorrenlandschap. Leffinge was een bijzondere plaats in de regio,
namelijk het centrum van een gebied dat niet in het bezit van de graven van
Vlaanderen was. De boerderijen in Leffinge waren vermoedelijk in de eerste plaats op
zelfvoorziening gericht, maar wellicht produceerde men ook een bepaalde surplus,
vooral uit de schapenteelt, dat verkocht kon worden op lokale of regionale markten.
Later werd het zoals gelijkaardige nederzettingen een erkend middelpunt van bestuur,
rechtspraak en religie. Het was het centrum van het ambacht en later ook de
watering. In de Late Middeleeuwen was Leffinge ook de zetel van verschillende
broederschappen. Leffinge ligt aan het kanaal Plassendale-Nieuwpoort nu vooral
gebruikt voor plezierboten, maar het biedt ook de kans om de polders te bevloeien bij
droogte en om het overtollige water af te voeren naar de zee bij overlast. In de
dorpskern staat de Onze-Lieve-Vrouwkerk, ook wel eens de ‘kathedraal van het
noorden’ genoemd. Ze telt dertien torens!

AFSTAND
6 km 

VERTREKPUNT
O-L-Vrouwkerk Leffinge
Dorpsstraat in Middelkerke 
Toegankelijk sanitair bij start in 
Café de Zwerver
Dorpsstraat 95 in Middelkerke 
Openingsuren: vr: 16u – 01u00, za: idem

zo: 11u00 – 00u00 
Drank -en eetgelegenheid tijdens 
de route (na 2km) en toegankelijk sanitair
in Brasserie Bootsman, 
Vaartdijk-Noord 19 A in Middelkerke
Wo: gesloten / ma- zo: 10u – 19u

PARKEREN
Onze-Lieve-Vrouwkerk Leffinge, 
Dorpsstraat in Middelkerke

AARD VAN DE WEG
Effen asfalt 

PLUSPUNTEN
Geen verhogingen in de vorm van 
stoepranden. Volledig verhard. 
Weinig verkeer. 


